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GEDACHTECONCENTRATIE, GEESTELIJK STREVEN

17 juli 1962

Goeden avond vrienden,

U moet goed begrijpen dat de stoffelijke machten, zoals ze op het ogenblik bestaan, niet meer in staat
zijn feitelijk iets tot stand te brengen. Ook blijkt dat de godsdiensten te ver verwijderd zijn van hun
eigen oorsprong, hun eigen doel, om nog werkelijke resultaten op te leveren.

Gedachteconcentratie in een volledig intens gebed heeft een zeer grote betekenis, voor de geest maar
ook voor kosmische krachten. Maar er komen ogenblikken dat de mens deze concentratie niet op kan
brengen en daarmede is zijn mogelijkheid om door middel van gedachtekracht, gebedsverhoring, offer
enzovoort, iets te bereiken aanmerkelijk geslonken.

Overweeg dan:

1. De mens zelf kan geen uitweg vinden met zuiver materiéle middelen uit de nu bestaande
wanorde. De kosmische stromingen die op hem inwerken, maken het praktisch onmogelijk om
resultaten te behalen aan de hand van zijn eigen en redelijk inzicht. Er zijn te veel onvoorziene
factoren. Er zijn teveel krachten die hem drijven en ten dele zelfs beheersen, bijvoorbeeld
energie die hier en daar ernstig geschaad kan zijn, wilskracht die hier en daar begint te
verflauwen, kortom alles wat materieel is wordt beperkt.

2. De orthodoxie van wetenschappelijk denken en van religieus denken is eveneens zover
gevorderd, dat op deze terreinen een toestand van verstarring dreigt in te treden.

Wat blijft de mens dan over aan mogelijkheid?

Hij moet gebruik maken van de geestelijke wapens en krachten. Maar hij is niet meer in staat om alleen
geestelijk te werken. Want alleen met gedachtekracht kan op het ogenblik niet voldoende tot stand
komen. De mens zal dus uit moeten grijpen naar een of andere mogelijkheid, waarmede hij de waarde
van zijn eigen wezen binnen het heelal verandert. Dus omvorming van het ik waardoor het zowel met
daden, met gedachten als met geestelijke kracht kan bijdragen tot een werkelijke vernieuwing, en
daardoor een vrijwording van de mensheid.

De gehele wereld lacht op het ogenblik om alles wat magie heet.

De gehele wereld voelt zich verplicht om wat te knoeien en te knutselen met het paranormale, de
krachten van de ziel. Maar de oude kennis, waardoor deze waarden volkomen gericht en juist gebruikt
konden worden, is over het algemeen teloor gegaan. Daar waar er iets van over is gebleven, is dit
veelal geworden tot een soort inwijdingsgeheim, waardoor slechts zeer beperkte groepen mensen in
staat zijn van de magische weg praktisch en direct gebruik te maken.

De vorming van de mensheid, in geestelijk opzicht, laat op vele gebieden te wensen over. Wij zien het
ontwakend oosten, waarin fatalisme en materiéle begeerlijkheid op het ogenblik in steeds groter conflict
komen. Een conflict dat mijns inziens door deze rassen niet zonder meer kan worden opgeheven.
Oplossing van deze kant uit is praktisch onmogelijk.

In het westen is de mens vastgeroest in het materialisme, en heeft zich gewend aan een hem steeds
meer in beslag nemend levenstempo, waarin hij steeds minder tijd overhoudt voor een inschakelen van
zijn geestelijke mogelijkheden. Hij is zelfs niet in staat om het contact met de wereld van de geest
zuiver te beseffen. Wanneer hij met de mensheid contact zoekt, zal hij dit moeten doen langs
geestelijke weg. Maar hij is dit ontwend. Hij grijpt naar de uiterlijke kentekenen alleen en zal daardoor
vaak dwaze dingen doen.

Geef de mens in de eerste plaats de mogelijkheid - zo wordt uit de geest gezegd - om zich te realiseren
dat hij niet is wat hij zelf denkt, en dat hij niet alleen doet wat hijzelf redelijk denkt te doen, maar dat



© Orde der Verdraagzamen Kring Antwerpen

hij in een voortdurend contact staand met de geest vanuit de geest veel dingen voltrekt, zonder de
oorsprong van daden, woorden enzovoort voor zich te beseffen.

Dan krijgen wij allereerst te maken met een noodzaak voor de mens, niet om zich bewuster te worden
van het contact met de geest, maar, om zich bewust te worden van zijn eigen mogelijkheden en gaven.
Hij kan die nooit op een alleen geestelijk of alleen stoffelijk vlak tot uiting brengen. Hij zal steeds geest
en stof moeten samenvoegen. Een nieuw gedragspatroon en een nieuw inzicht in de werkelijkheid, de
werkelijke waarden van het leven, zijn noodzakelijk. De geest draagt hiertoe bij door het verstrekken
van inspiratie, van lering, hulp en kracht daar waar een bepaalde harmonische factor bestaat.

Waar een mens met geeselijke krachten een juiste harmonie bereikt, kan hij vaak wonderbaarlijk grote
resultaten tot stand brengen.

Wanneer u alle hier gestelde punten aanvaardbaar vindt, willen wij hier onderzoeken wat de weg en de
mogelijkheid is vanuit de geest. De geest heeft op het ogenblik een aanmerkelijk groter aantal taken, in
en ten opzichte van de stof, op zich genomen, dan in vele jaren en eeuwen het geval is geweest.

Er bestaat een meer direct contact tussen geest en stof dan menigeen zich reeds realiseren kan.

Vanuit de geest krijgen wij nu werking, door middel van inspiratie, waar een mens hiervoor vatbaar is.
Verder het richten van menselijke instincten, dat wil zeggen het scheppen van voorwaarden, waardoor
bepaalde, voor een bepaald ego of voor een deel van de mensheid, gunstige handelingen en daden als
het ware vanuit innerlijke drang verricht kunnen worden. Dat is alleen mogelijk wanneer de geest van
een mens daarbij een voldoende harmonie heeft, een voldoende ontvankelijkheid voor de geest.

Dan werkt de geest in op bepaalde delen van de aarde zelf. In de aarde kunnen wij spreken van
verschillende vlakken, die elk voor een zeker deel van het menselijk denken en van een dierlijk en
plantaardig leven ontvankelijk zijn. Hierin kunnen geen grote wijzigingen worden aangebracht. Maar in
vele gevallen kunnen versnelling of vertraging van reactie vanuit de geest wel worden veroorzaakt. Ook
is het mogelijk de werkingen van oorzaak en gevolg zo nu en dan uit te stellen, zodat men zich aan
mogelijke gevolgen kan aanpassen, terwijl anderzijds de mogelijkheid bestaat om oorzaak en gevolg zo
te versnellen, dat de mens de relatie daartussen zal beseffen.

Werken met de massa is voor de geest praktisch onmogelijk, ze kan slechts met het individu, met de
eenling werken. Daarom zal zij in toenemende mate ook aan diegenen die daarvoor geschikt zijn de
juiste kracht en inhoud verschaffen. Deze kan elke vorm die u zich denken kunt aannemen. Dit kan
gaan van scheppend vermogen, via menselijk inzicht, tot het zuiver vervullen van schijnbaar
onbelangrijke taken door zeer eenvoudige mensen.

Daarbij is harmonie steeds weer noodzakelijk. Deze grote uitbreiding van het werk van de geest
betekent in zekere zin een beperking van haar lering, waarmee zij niet onbeperkt kan voortgaan, vanuit
hogere sferen, die nu zeer actief is in het bereik van de mens. Daarom zullen in vele gevallen leringen
beperkt worden, de aantallen sprekers worden beperkt - ook in onze Orde zal dit voorkomen - of zelfs
zal de taak worden overgeschakeld vanuit een mediamiek of halftrance werk naar een bewust werk.

Er wordt op het ogenblik van alles gedaan om een aantal leraren en, rond die leraren, groepen tot stand
te brengen, die in zekere mate harmonisch kunnen zijn met de geest, met de kosmische krachten welke
op het ogenblik de wereld beroeren. Om dit te bereiken moeten de mensen van het zuiver materiéle wat
losser komen te staan, iets wat voor menigeen een lastig probleem zal zijn, want aanzien of status mag
niet meer belangrijker zijn dan geestelijke inhoud.

Persoonlijke vooroordelen dienen weg te vallen, waar de behoefte en noodzaak tot broederschap tot
uiting komt. Geestelijke belevingen moeten geheel worden afgestemd op de mogelijkheid om voor de
wereld iets te bereiken. Het zogenaamd dwingend ingrijpen, waarbij men een bepaalde actie of werking
volledig bestemd of bepaald, moet plaats gaan maken voor het scheppen van een oorzaak die in haar
gevolg niet volledig kan worden overzien of worden berekend.

Wat gebeurt er nu ondertussen in de mensheid?

Er zijn groepen van bewusten gecreéerd in het verleden, terwijl eveneens, door een soort verhuizing uit
een der belangrijkste centra op de wereld, een groot aantal ingewijden in verschillende delen van de
wereld aanwezig is. Het resultaat is dat een netwerk werd gelegd dat praktisch de gehele wereld
omspant, niet alleen de beschaafde wereld, maar werkelijk geheel het mensdom.

Deze groepen staan hoofdzakelijk telepatisch met elkaar in contact. Elke ingewijde met zijn directe
contactpunten zoekt nu verdere contacten onder de mensen, en maakt daarbij soms gebruik van
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mediums, kruis en bord, automatisch schrift, van inspiratie en droombeelden, kortom alles wat gebruikt
kan worden, om een bepaalde mededeling of suggestie aan anderen, die nog niet rijp zijn, om een
werkelijke opname in het lichtende net van kracht te bereiken.

Zo kan eenieder die een zeker geestelijk bewustzijn heeft, ongeacht zijn school, zijn religieuze
achtergrond, ongeacht zelfs de wijze waarop hij gelooft, worden opgenomen in een groot geheel.
Wanneer dit net de wereld voldoende bereiken kan, zal op den duur een gemiddeld aantal actieven
ontstaan van niet, zoals op het ogenblik bijvoorbeeld bij de paranormalen, per duizend vier a vijf, maar
van zeventig tot negentig per duizend, een aanmerkelijk groter aantal. Kan dit aantal bereikt worden,
dan kan de gehele gedachtesfeer, die rond de wereld wordt opgebouwd, gewijzigd en gereinigd worden.
Het zou dan mogelijk zijn om bepaalde orthodoxe gedachten, op wetenschappelijk en op religieus
terrein, bepaalde opvattingen die niet passen in de nieuwe maatschappij, langzaam af te breken door
hun invioed op het gemeenschappelijk denken te doen afnemen.

Hieruit ontstaan dan een aantal afzonderlijke richtingen van streven. U moet niet denken dat het
mogelijk is één gemeenschappelijk streven over de hele wereld tot stand te brengen. Er zijn nu eenmaal
een aantal zogenaamde kleuren of woorden, die de ontwikkeling van de mens in sterke mate bepalen.
Eenvoudig uitgelegd: Een baksteen heeft zes kanten, zes vlakken. Wanneer die baksteen precies op zijn
plaats komt, dan zal elk vlak in beroering moeten komen met datgene waarvoor het bestemd is, andere
stenen, de ruimte, de voegende materie enzovoort. Wij kunnen dus zeggen, zodra die steen bewust zijn
eigen plaats moet gaan innemen, dan zal die steen moeten weten, wat die zes vlakken zijn. Een mens
behoort ten minste onder zeven, en in enkele gevallen onder negen stralen, kleuren of woorden.

In elk daarvan dient hij afzonderlijk bewust te worden, en afzonderlijk een juiste harmonie tot stand te
brengen. Eerst wanneer het geheel harmonisch is bekeken, kan de mens dus zo zijn ware plaats in de
kosmos innemen, niet in een menselijk wereldbeeld, maar in de werkelijke schepping, zoals die is
voortgekomen uit het opperwezen.

Nu zal niet iedereen beginnen aan hetzelfde vlak. Ieder zoekt, aan de hand van zijn eigen grootste
bewustzijn en mogelijkheden, naar een weg waardoor hij zijn bewustzijn voor het huidige niveau zo
volledig mogelijk kan maken.

Dit streven brengt met zich mee, dat er rond negen hoofdrichtingen op aarde ontstaan, die elk hun
eigen gebruiken, hun eigen vorm van geloof, hun eigen vorm van magisch werken kennen.

Deze groepen kunnen samenwerken, want wanneer groep A, die mijnentwege een zuiver stoffelijk
uitdrukking van eenheid zoekt, groep B, die redelijk esotherisch probeert te streven en groep C, die
mystiek-innerlijk streeft, enzovoort, elkaar kunnen helpen, dan is het mogelijk, dat door de kennis die
een enkeling heeft omtrent bepaalde vlakken een ander zijn juiste plaats gemakkelijker inneemt, zonder
eigen ervaring, die hij later alsnog kan opdoen.

Elke mens heeft zijn eigen ogenblikkelijk streven. Dit streven beheerst hem. Hij heeft daarbij een eigen
karakter, hij heeft eigen stoffelijke mogelijkheden en beperkingen. Dit geheel vormt zijn streven in deze
maatschappij. Die vorm van streven nu kan globaal in ten hoogste negen groepen worden verdeeld.

Dan wil dat dus ook zeggen, dat elk van die groepen een ander facet van de waarheid bestudeert, een
facet echter dat in elk wezen aanwezig moet zijn. Heel eenvoudig gezegd, de mens is geschapen naar
Gods beeld en gelijkenis, niet zoals hij hier op aarde is - dan zou God maar een lelijkerd zijn - maar
zoals hij innerlijk is. Het ware grote ego is, wanneer het volledig bewust is, een beeld van God, dat
alleen door zijn bron als het ware van God verschillen kan. Hij is dus kleiner.

Wanneer ik nu maar één facet ken, maar een ander kent een ander facet, en hij kan mij in dit opzicht
helpen, dan kan ik enerzijds bouwen aan mijn eigen richting van bewustwording, anderzijds leiding
aanvaarden van de andere delen, waar ik minder van weet, daardoor dus in plaats van één vlak, twee
vlakken kennen. Mijn oriéntatie in het Al wordt daardoor beter.

Wanneer alle groepen samenwerken, dan zijn er harmonieén mogelijk waarbij alle sferen binnen elke
mens harmonisch optreden, maar slechts één, twee, of een enkele maal, drie van die sferen innerlijk
gekend zijn. Een deel blijft onbewust een deel wordt bewust.

Dan gaat van hieruit de geest op de mensheid inwerken, om die groepen te brengen tot hun juiste
richting van denken en streven. Dit streven is geestelijk. Maar geestelijk streven kan alleen voortkomen
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uit een stoffelijk bewustzijn, een stoffelijke praktijk, een instelling, een innerlijk beleven, kortom, dat in
het laagste voertuig - het stoffelijke - tot uiting komt.

Hier krijgen wij dan het interessante punt, niet alleen dat zich die groepen gaan ontwikkelen, maar ze
zullen elkaar eerst niet kunnen begrijpen. Groepen die richting A kiezen zijn vijandig ten opzichte van
groepen die B kiezen. En toch loopt het aantal groepen in deze zin van alfa tot omega.

Wanneer nu overal geestelijk bewusten als contactpunt kunnen fungeren, zal het mogelijk zijn bij
groepen, die schijnbaar vijandig zijn toch reeds een zekere harmonie en aanvulling tot stand te
brengen.

Dan volgt hieruit dat de keuze, die op het ogenblik gedaan moet worden door de mensheid, vooral is,
die van eigen richting, denken en streven. Dat is niet wat u gelooft, het is wat u leeft. Wat bent u? Wat
is er in u? Waar droomt u van? Wat is uw voortdurend innerlijk verlangen? Wat is voor u de uiting
waarin de perfectie is gelegen? Dat is uw richting.

Schijnbaar zouden er dus ongeteld vele richtingen zijn. In de praktijk blijkt dat wanneer u zo een
richting bepaald anderen, en betrekkelijk vele anderen, gelijksoortig streven in zich dragen. Vorm die
groepen, dan is die zogenaamde onevenwichtigheid van uw wereld, zoals eerder omschreven,
overkoepeld door gelijksoortig streven in alle landen van de wereld, onder alle groepen van mensen,
zowel bij de meest primitieve stammen als bij de hoog beschaafde westerling - ironisch! - die overigens
ook wel eens meer vernis dan beschaving heeft.

Dan ontwikkelt zich dus in de verwarring, die ongetwijfeld ontstaat op economisch en politiek terrein en
die mogelijk ook door strijd tot uiting kan komen, een band, een wederzijds begrip.

Het vallen van sommige waarden brengt met zich mee dat die band sterker, belangrijker en stoffelijk
uitbaar wordt voor allen. Internationale contacten kunnen door geen enkele grens worden afgeremd of
voorkomen. Een ontsnappen aan de voortdurende inwerking van een eenzijdige voorlichting, van
suggestieve beinvloedingen, zal de massa de neiging ontnemen om alleen maar met geweld bijvoor-
beeld een probleem op te lossen.

U moet hierbij goed nadenken waarover het gaat.

Een voorbeeld uit de praktijk: Er zijn mensen die zeer zedelijk verontrust zijn wanneer andere mensen
iets doen wat niet netjes is. Er was een meneer die op een gegeven ogenblik sterk zijn stem liet horen
tegen alles wat zijns inziens onjuist was. Hij was de meest orthodoxe en strenge steunpilaar van het
kerkelijk leven in zijn omgeving. Deze zelfde mens werd kort geleden gearresteerd. Hij had kans gezien
door middel van zwendel, leningen op naam van anderen en hypotheken, een bedrag van bijna veertig
miljoen dollar te verduisteren en daarvan zelf uitstekend te leven.

Hier heeft u een eigenaardige strijdigheid zoals op het ogenblik zovele voorkomen. Maar wanneer wij
uitgaan van een harmonische groep, van een gericht streven dat de mensheid overvleugelt, dan is deze
strijdigheid niet meer mogelijk. Dan is er niemand meer die uitgaat van het standpunt, o, maar deze
mens is uitermatig deftig van uiterlijk, buitengewoon zakelijk, goed Christelijk. Dan gaat men zeggen,
past deze mens bij ons of niet? De verdeeldheid, die invlioed die in de wereld zo ontzettend veel heeft
gedaan, is hiermede ten einde. Begrijp dit goed. Dan is dit nog niet 'Vrede op aarde'. Dan is er alleen
mogelijkheid om de crisisperiode van het volgend jaar en de periode van verwarring tot in 1967 te
overwinnen.

Alle geestelijke invloeden die bestaan zijn daarop gericht. Wanneer de mensheid van daaruit verder
gaat, dan zal zij gaan bouwen. Eerst in groepen, maar die groepen gaan elkaar benaderen. Er zijn als
het ware twee muren opgericht, die door een gotische boog op den duur overbrugd worden.

Dit is wel zeer belangrijk.

Wat kan nu de mens doen?

Wij spreken alleen over geestelijk streven. Wat is een geestelijk doel en wat is geestelijk streven?

Onder geestelijk doel verstaan wij een doel dat niet alleen materieel is, maar het innerlijk contact van
de mens met zijn God, met zijn begrip van het hogere versterkt. Dit wil dus zeggen dat dit streven zo
wel in de materie als in de gedachtewereld tot uiting kan komen, maar dat door zijn doel - een je nader
tot God voelen - als het ware zijn kenbaar resultaat als geestelijk wordt gewaarmerkt.

Eerst het doel. Wat is uw doel? Dat kunt u alleen weten wanneer u eerlijk bent tegenover uzelf.

Ten tweede, hoe kunt u dat doel helpen verwerkelijken? U kunt natuurlijk zeggen, ik ga mijn weg. Maar
als u uw weg gaat, niet lettend op een ander, dan veroorzaakt u meer schade dan wat anders. Dan
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belaadt u uzelf op den duur met strijdigheden, met schuldbewustzijn en problemen. Wanneer u dat doet
komt u nooit verder. U zult moeten trachten om te komen tot een soort vergelijk met de wereld. Uw
doel moet u dienen binnen de mogelijkheden die de wereld u biedt, niet daarbuiten. Alleen namelijk
door te streven binnen de normen die de wereld stelt, zouden die normen niet direct strijdig zijn met uw
eigen innerlijke weg, kunt u in die wereld harmonie doen ontstaan.

Mensen met een gelijk denken, een gelijk streven, zullen elkaar herkennen. Ze zullen met elkaar samen
kunnen werken en streven, en dan zal tussen hen niet de begrenzing van eigen belang en egocentrisch
denken bestaan die tussen anderen aanwezig is.

De vorm die het eenvoudigst is, is de redelijk-materiéle. Maar een redelijk-materiéle weg maakt het
vaak onmogelijk om wat u innerlijk voelt om te zetten in iets wat u aan een ander kunt meedelen, in
woorden bijvoorbeeld. U voelt iets in uzelf leven, er is een kracht in uzelf, maar u kunt ze niet
uitdrukken. Soms kunt u die kracht wel aan een ander geven, maar u kunt ze niet uitdrukken. Wanneer
dit het geval is, dan moet u zich dus eens afvragen, wat uw doel dan moet zijn, hoe u moet werken, hoe
u moet reageren.

In uzelf ligt voor u weldegelijk uw doel. Dat doel wordt uitgedrukt door de stof zowel als door de geest.
Want een geest kiest een lichaam aan de hand van de behoefte die zij veronderstelt krachtens haar
geestelijk bewustzijn. Het resultaat is dus dat de mens op aarde komt met definitieve mogelijkheden,
die voor een groot gedeelte overeenstemmen met zijn geestelijke behoeften, althans de richting van
zijn geestelijk streven en werken weergeven.

Dan kan worden afgegaan op datgene in uw eigen wezen, dat u aanvoelt als stoffelijk of geestelijk
noodzakelijk, terwijl het niet op enigerlei wijze u af doet vragen of dit nu wel toegelaten zou zijn,
kortom, zonder dat u tegenover zulk een waarde een schuld, of zelfs een aarzeling stelt. Wanneer u
innerlijk weet: Dit is juist, dit is goed, dan is het uw weg.

Doe geen beroep op krachten buiten u om u te helpen. Verwacht niet dat er een geestelijke meester is
die u precies zal vertellen wat u moet gaan doen. Begrijp heel goed, dat u het zelf bent die zult moeten
handelen, niemand anders kan dit doen. U zult zelf moeten kiezen uit de vele mogelijkheden die u
geboden worden. Het is uw eigen keuze die uw weg bepaalt en niemand kan die keuze voor u doen.
Men kan u algemene raad geven, maar niemand kan of mag bepalen hoe u zult leven en streven. Het
enige bepalende is de God die u in uzelf erkent.

Dan komen wij tot het punt van samenwerking tussen stof en geest, en dat is tevens de meer krachtige
weg. Ze wordt vaak de magische weg genoemd, omdat zij vele verschijnselen tot stand kan brengen en
krachten bruikbaar maakt, die natuurwetenschappelijk bijvoorbeeld nog niet erkend zijn. Ze is in feite
gebaseerd op natuurwetten, die zich onttrekken aan het huidige menselijk vermogen.

Hierbij een paar wetten die ik u voor wil houden:

1. Voor dat er vorm is is er gedachte.

2. Wat ik denk, en intens genoeg denk, zal ik op den duur stoffelijk gestalte geven.

3. Datgene waarin ik mijzelf verlies als het ware, waarin ik mijn eigen wezen geef, geef ik het
totaal van mijn eigen energie, plus alle harmonische waarden, om daardoor te komen tot een
verwerkelijking.

4. Op het ogenblik dat mijn streven in overeenstemming is met geestelijke krachten, ook wanneer
ik die krachten niet zou kennen, zullen deze in mijn streven mede vertegenwoordigd zijn.

5. Elke mens die harmonisch streeft zal daarnaast ook gelijk streven met een groot aantal andere
mensen, die hij niet kent en die hem niet kennen. Maar deze mensen vormen samen, wat men
noemt een harmonische keten of eenheid. Een dergelijke harmonische keten werkt altijd samen.

6. Het is even onmogelijk, om in een harmonische keten een enkeling volgens de wetten en regels

van die keten te doen handelen, zonder dat anderen hem daarbij onmiddellijk bijstaan, als op

een gitaar bijvoorbeeld één snaar aan te slaan en te voorkomen dat de andere meetrillen en
daardoor helpen de klank te bepalen.

Dan zal er dus een eenheid ontstaan. Deze omvat wezens uit de stof en uit de geest.

8. Het totaal van deze eenheid geeft een kracht die, omdat ze veelzijdig is, altijd groter is dan de
som van de krachten van de enkelingen, uit wie de keten wordt opgebouwd. Dan is dus de bouw

N
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van een harmonische keten belangrijk. Deze kan niet geschieden alleen in de stof. Ze moet ten
minste mede, en in vele gevallen hoofdzakelijk, uitgaan van het denken.

9. Alle denken moet gericht zijn volgens eigen inzicht en doel, volgens eigen weg tot het goede,
het lichte.

10. Erkenning van het duistere is continuiteit daarvan bestendigen.

11. Zoek in alles de lichtende kracht. Zoek in alles God.

12. Streef volgens uw eigen weg en u zult deel zijn van een harmonische keten.

13. Houd er rekening mee dat de magische weg, in sommige gevallen, u brengt tot bijvoorbeeld
rituelen, tot het gebruik van toverspreuken of incantaties, tot het gebruik van allerhande
reukwerken, lichten en dergelijke.

14. Deze dingen zijn bepalend voor de sfeer en de stemming.

15. Zouden zij strijdig zijn met uw eigen wezen, dan zijn zij niet bruikbaar. U kunt alleen deelnemen
aan die magische rituelen enzovoort, waarin u zelf een bevestiging van eigen wezen aantreft, en
waarin u iets hogers, iets Goddelijks mede veronderstelt.

Dit alles zal u duidelijk maken dat de geest, die in een harmonische keten werkzaam kan zijn door een
gelijkgerichtheid van streven met mensen in de stof, een veel belangrijker en grootser aandeel kan
hebben in alle ontwikkelingen op aarde dan dit zonder dit ooit mogelijk is.
Een groot gedeelte van de geest, en van geestelijke krachten, zoekt dan ook naar wegen om deze
harmonische ketens op de juiste wijze te vormen, en op de juiste wijze daaraan deel te hebben.
Want hierdoor wordt een zeer grote macht geschapen ten goede.
De mensen vrezen op het ogenblik voor wereldondergang. Er zijn inderdaad heel veel factoren die
minder prettig aandoen. Ik denk bijvoorbeeld aan de resultaten van radio-actief afval van de laatste
proeven hoog in de stratosfeer. Het resultaat is natuurlijk niet prettig.
Maar:

1. Wanneer de mens bang is hiervoor vergroot hij deze werking.

2. Wanneer de mens bewust leeft en werkt, dan kan hij deze werkingen tegengaan.

3. Het scheppend vermogen, de scheppende kracht en de levenskrachten op aarde, worden

uiteindelijk niet door de mensheid, maar door andere hogere krachten gehanteerd.

Er is een God die schept, een God die in stand houdt. Er zijn vanuit die God grote krachten als de geest
der aarde, die in het centrum der aarde vertoeft. Er zijn krachten uit het verleden die op het ogenblik
herleven als bijvoorbeeld Clanet, die lange tijd gerust heeft en nu begint te ontwaken. Verder de
priester van het eerste licht. Er zijn activiteiten die de heer der wereld, zo u wilt de redelijk heersende
kracht van de wereld, wekken zullen binnen niet al te lange tijd.

De mensheid kan daaraan niets doen. Deze krachten komen van hogeraf.

De mens kan alleen zorgen dat hij bereid is om in een zekere harmonie met deze kracht samen te
werken. Op het ogenblik dat iemand de grote fout zou maken om eenzijdig en zuiver persoonlijk voort
te blijven streven, die zal tegenover zich dus een kosmisch geheel vinden. Dit kosmisch geheel maakt
een voortbestaan op aarde onder huidige vorm en omstandigheden onmogelijk. Hij wordt afgesloten van
het geheel en verwijderd.

Over een algehele wereldondergang behoeven wij ons niet al te bezorgd te maken, gelukkig.

Het is slechts de vraag hoeveel mensen zullen kunnen voortbestaan, wat de kleine kern zal zijn, of de
grotere kern, waaruit de nieuwe wereld, met haar totaal nieuwe krachten en bewustzijn, ontwaakt.

De mens die zich bezig houdt met de magie gaat zich al snel realiseren, dat in hem veel activiteiten zijn
die hij nooit begrepen heeft. Er zijn werkingen in hem waaraan hij nooit gedacht heeft, maar ook
krachten die hij in feite nooit heeft gebruikt. Wanneer de mens op de juiste wijze met de kracht op
aarde in harmonie is, dan zal hij aan die kracht van de aarde zoveel energie kunnen ontnemen, dat hij
bij wijze van spreken kan leviteren en teleporteren, waar hij maar wil, of een lichaamsdeel dat verloren
ging hernieuwd doen aangroeien. Wonderen volgens uw inzicht. Maar in de toekomende tijd eenvoudige
dingen van alle dag.

Die mensheid kan daardoor een totaal nieuwe wereld en maatschappij scheppen. De reacties van
verschillende krachten in de aarde op het menselijk denken zijn niet al te gunstig. De reeks van
vulkaanwerkingen rond de zwakke plaatsen in de aarde is de laatste tijd toegenomen. Maar nog is het
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niet zo ver dat fatale uitbarsting onvermijdelijk is. Wanneer voldoende geestelijke kracht aanwezig is
kan een grote natuurramp - en menige andere afwijking - voorkomen worden.

Daarom zal de mens ook moeten leren om magisch te denken, en wat dat betreft ook esotherisch te
denken.

Nu kan ik begrijpen dat u als mens erg geinteresseerd bent in onmiddellijke resultaten.

Maar het is steeds moeilijker om onmiddellijke resultaten, volgens eigen bewustzijn en wil, te bereiken,
op het ogenblik. Want u bent te klein. U kunt uw wil en wet niet meer opleggen aan een groot geheel,
dat zich vooral in de geest steeds sterker gaat uiten als een gericht, een georganiseerd geheel.

Ga daarom niet meer uit van het standpunt dat u bepaalde aspecten zonder meer kunt bereiken.

U kunt nog steeds, bij het voortzetten van oude experimenten en proeven, u verder ontwikkelen, mits
er een begin is. Is er geen begin dan kunt u wel zeggen, dat het voorlopig nutteloos is.

Wanneer u uitgaat van het standpunt dat het alleen gaat om de verschijnselen, dan kunt u beter
zeggen, ik zoek een nieuwe weg of nieuwe godsdienst, een nieuwe leer.

Daarnaast wil ik nog de aandacht richten op het feit, dat alles wat u op het ogenblik denkt en doet,
ongekend wijde gevolgen heeft, dat u dus zeer voorzichtig moet zijn met de wil die u uitzendt.

Wanneer u absolute vrede op aarde wil hebben, dan betekent dit verstarring, stasis. Stasis betekent,
onder de huidige voorwaarden, ondergang.

Wat de gedachte van de mens en zijn streven moet zijn: Streef nimmer naar een opheffen van strijd,
maar tracht de strijd van het massale over te brengen naar het individuele.

Dit is geen periode waarin algemene bewustwording voor alle mensen mogelijk is. Tracht de individuele
invloeden zo gunstig mogelijk te maken, en bepaal zo weinig mogelijk op welke individuen u uw
krachten richt.

Wanneer u mensen wilt genezen, dan zult u actief misschien een enkeling trachten te helpen. Maar
wanneer u mensen wilt genezen kunt u op het ogenblik niet meer op resultaten rekenen door u op een
enkeling te concentreren. Concentreer u op een aspect der genezing als geheel, de gevolgen zijn dan
beter, de resultaten groter en veel omvattender. Eenieder die voor zichzelf op het ogenblik resultaten en
voordelen zoekt, zal ontdekken dat het hem tegenloopt, dat hij niet slaagt. Hij die echter voor het
geheel streeft en werkt zal ontdekken, dat de huidige periode van spanningen zelfs in feite gunstig is
geweest. De heroriéntering die is ontstaan brengt met zich mee, dat men - zij het dat het voor
menigeen enkele maanden zal duren - prettiger, harmonischer, gelukkiger, leeft en juister beseft hoe
men moet streven.

Wanneer u op het ogenblik weet wat eigenlijk noodzakelijk, wat eigenlijk uw richting is, dan moet u uw
besluit nemen. Tracht niet meer iets uit te stellen tot later, maar neem een beslissing - positief of
negatief, het geeft niet - waar u het innerlijk volledig mee eens kunt zijn. Dan alleen kunt u goede
resultaten boeken. Dan alleen kunt u verder komen.

Elke twijfel of op de lange baan schuiven, op het ogenblik, betekent in feite een schade voor u en zeer
waarschijnlijk voor vele van uw medemensen.

Wij in de geest trachten zoveel mogelijk om dit te voorkomen. De kosmische kracht - Aquarius - die ook
steeds sterker voelbaar wordt, werkt ertoe mee om alles wat de gemeenschap betreft - streven voor de
gemeenschap wel te verstaan, met beheersing van, of gebondenheid aan de gemeenschap - te
bevorderen.

Wij kunnen erop rekenen, dat de komende paar jaren deze tendens zo sterk wordt, dat zij voor
eenieder, die juist leeft en streeft op aarde, een onmiddellijke kracht is en niet alleen maar een raadsel
in de verte.

De grote Orden, als de Witte Broederschap en vele daarmee verbonden genootschappen, zullen in deze
tijd weinig of geen onmiddellijk contact zoeken met hun volgelingen. Zij zullen slechts het innerlijk net,
het telepatisch net waarover ik zo-even sprak, het krachtnet over de wereld versterken. Daarbij zullen
zij het voorlopig moeten laten, want er zijn andere en meer belangrijke dingen te doen. Op het ogenblik
is de mogelijkheid voor een innerlijke bewustwording, het vinden van een nieuwe, juiste levensweg, een
juist programma, een juiste houding, voor eenieder zo groot, dat het afzonderlijk contact met
ingewijden niet meer noodzakelijk is.
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De mens kan zelf, wanneer hij maar harmonisch is met het geheel, voldoende krachten verkrijgen
vanuit de geest, voldoende inzicht en wijsheid zelfs, zodat hij zijn eigen weg goed kan gaan.

U zult begrijpen dat de geestelijke werkingen in deze tijd van buitengewoon groot belang zijn, niet
alleen voor u, maar voor geheel de wereld.

Wanneer u niet gelooft aan die innerlijke geestelijke kracht, tracht dan eens elke twijfel opzij te zetten.
Tracht weer die overgave te bereiken aan dat grote, dat geestelijk doel, waarin u een enkele keer
eerder misschien reeds kracht heeft gevonden, en vraag u dan daar in uzelf af, zodra u dit gevoel van
verbondenheid bezit, wat is mijn weg, en handel daarnaar. De gevolgen zullen u overtuigen dat het
goed is.

En bovenal, besef wel dat de verandering in deze wereld geen mirakel kan zijn. Geen plotseling en
wonderdadig gebeuren. Het is een groeiproces, dat echter op een gegeven ogenblik in een kritiek
stadium komt, zoals een knop bijvoorbeeld op een gegeven ogenblik op barsten staat en langzaam open
springt, toch voor de plant enorm snel, maar ook weer geleidelijk. Zo geleidelijk ontvouwt zich in deze
wereld de vernieuwing. Snel, onophoudbaar, maar zonder die verassende schokken en gebeurtenissen
die u misschien verwacht. Wanneer u echter terugziet, dan kunt u de snelheid der ontwikkelingen
weldegelijk vaststellen.

Wanneer u over enkele maanden terugziet op deze avond, dan zult u, naar ik meen, ook daarvan
overtuigende bewijzen hebben.

Welke weg u wilt volgen moet u zelf weten. Waar het even kan zullen wij u terzijde staan.

Wanneer de mogelijkheid ons gegeven wordt zullen wij trachten in de plaats van mediums, die
uiteindelijk menige kracht eisen onzerzijds, en menige belemmering kunnen vormen in het voortdurend
contact anderzijds, langzaam maar zeker te veranderen in meer bewuste leiders en meesters.

Wij zullen trachten door krachten van genezing, van voorspelling, van plotseling scheppend werk,
duidelijk kenbaar te maken dat deze krachten er zijn. Wij rekenen erop dat wij voor deze
werkzaamheden nog ongeveer een jaar beschikbaar hebben. Daarna treedt een overgangsperiode van
twee jaren in, waarna deze fase van ons werk voleind moet zijn. Daarna kunnen wij alleen het
bestaande nog handhaven, en trachten in te werken op de mensheid als geheel, en zo mogelijk, één
zijnde met harmonische ketens op aarde, de mensheid naar haar bestemming toe doen groeien op een
Zo juiste en zo gelukkige wijze als maar mogelijk is.

Wat is er belangrijk in de wereld, in het heelal?

Wanneer je werkelijk meent dat de stoffelijke, uiterlijke verhoudingen en toestanden zo belangrijk zijn,
wat besef je dan nog van de werkelijkheid. Want als er een atoombom explodeert dan moet er een
kracht zijn die dit toelaat.

De gedachte, het innerlijk wezen dat zich tot uiting brengt, dat doorleeft in de werkelijkheid, dat is de
weerklank van een oneindige kracht. In de gedachte kunnen de krachten liggen die een zon scheppen.
Maar de gedachte moet gedragen worden door het hele wezen. Wij moeten niet alleen maar met
datgene wat we van onszelf beseffen werken. Wij moeten als het ware tot in het onredelijk element van
het zijn toe, datgene waar geen woorden voor zijn, of waar slechts klanken komen, toch kunnen leven
in werkelijkheid. Waar, eerlijk, oprecht en niet slechts beperkt tot de materie.

Wat is de belangrijkheid van de stof, van uw rede wanneer je dit nagaat ten opzichte van het groot
kosmisch geheel? U moet als mens leven in waarheid. Je moet innerlijk proberen jezelf te kennen. Je
moet eerlijk streven naar een weergave van wat in je leeft, daarbij niet zozeer acht gevend op de
manier waarop en de middelen, als op de werkelijkheid, die in je bestaat.

Wanneer er in de mens iets werkelijk leeft en bestaat, wat van een hogere kracht is, denkt u dan dat er
iets op de wereld is dat dit uit kan blussen. Want als u niet denken kunt, wanneer uw gedachten
verdeeld zijn, dan sterft u, dan kunt u niet eens leven.

Maar waar de gedachten sterk en harmonisch zijn, daar is de grens van de dood weggeschoven naar
een verre einder en kun je die zelf nabij halen, naar eigen believen zoals een ingewijde doet.
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Waar in het ik de harmonie is, waar de gedachte leeft, daar zijn geen grenzen van talen meer. Daar
spreekt de bewuste gedachte direct tot een ander, en als u het meent te verstaan als een stem, dan
hoort u het in zijn taal en juist. Je verstaat die ander, want je ontvangt de gedachte. Dat is heel wat
belangrijker dan menselijke kennis. Wanneer je ziet hoe er op de wereld ontdekkingen worden gedaan,
dan is dat uiteindelijk eerst door het denken. Het denken dat de kracht herkent, het principe. Uit het
principe wordt de werkelijkheid geboren. Maar nooit uit de werkelijkheid het principe. Principe is eerst,
ook in ons.

Eerst is in ons het beeld van wat we zijn. Dan worden we pas werkelijkheid.

Wij moeten uitgaan van, wat leeft er in mij, wat is de waarheid in mij. En dan kan die waarheid soms
onredelijk worden. Dan krijgen we te maken met woorden, waarden en klanken, waarvan je zegt, wat
heeft dat nu voor zin.

Klank is een universele taal een universele kracht, het is een waarheid die verder gaat dan het
menselijk denken en de menselijke rede, iets wat in u leeft, in u bestaat. Zo ontstaan heel andere
dingen, heel andere waarden, heel andere betekenissen. Dan blijkt dat alleen een gedachte genoeg is
om het vuur van een zon te bedwingen als het nodig is, waar ze is, en wanneer ze ligt bij de Schepper.
Daarom is het onze taak om innerlijk bewust te worden.

Wanneer ik een enkele klank zou gebruiken, dan zou ik daarmee een reflex kunnen oproepen uit
bepaalde sferen van de wereld.

Het is iets meer dan een bepaald resultaat dat menselijk is, die kracht ligt in jezelf. In elke mens ligt
kracht die deel is van de oneindigheid. In elke mens ligt de kracht, die ver uitgaat boven elke in de
materie bestaande potentie. En zeg nu niet, dat is de ziel, daar kan ik niet aan reiken. Het is uw wezen,
uw geest, zover als u ze beseft kunt u ze gebruiken. Wees waar tegenover jezelf, tracht de
werkelijkheid van uw wezen te herkennen. En dan komt het soms woordeloos naar boven toe, totdat je
het ergens kunt uiten, en dan wordt het als een vogel die fluit. Dan worden het klanken die
onsamenhangend lijken, en dan zegt de mens, hij is dwaas. Er kan een spanning uit geboren worden.

Er kan licht uit komen, een enorm krachtig licht, dat sterker is dan al wat u zich voor kunt stellen.

Een chakrum geactiveerd, vol uitstraling, weet u wat dat is? Dat is een kracht die tanks tegenhoudt.
Geen God, maar alleen de kracht van het hele wezen, door een beroeringspunt tussen stof en geest
geuit. Wilt u dan nog vertellen dat het materiéle alleen belangrijk is?

U kunt geen scheiding gaan maken tussen uw stof en geest. Wanneer u de stoffelijke beperkingen
aanvaardt in de stoffelijke waan, wanneer u zegt, maar ik kan niet verder gaan, dan onderwerpt u zich
aan die stof. Gelooft u in een atoombom? Gelooft u niet dat er iets van u is dat meer licht, en sterker en
bewuster is dan zo'n ongelukkig stuk ontbindende materie? Dan is het een dodelijk wapen. Maar gelooft
u dit niet, bent u van uw innerlijk wezen, uw eeuwigheid, uw kracht overtuigd, dan liggen daar krachten
in en mogelijkheden, waarvan de wereld nog nooit heeft gedroomd.

Als u zoekt naar het innerlijk bewustzijn, wanneer u dit innerlijk weten, die wil en die kracht eruit gooit,
dan kan het niet anders of ze moet ook kenbaar zijn. En ze moet krachtig en ze moet sterk zijn. U moet
nooit zoeken naar een stoffelijk bewijs, daar hebt u niets aan. Maar als u in uzelf kracht hebt, wanneer
u die kracht uit uzelf kunt zien gaan, wanneer uw geloof, uw innerlijke waarheid, uw kennen van het
eigen ik, wordt tot een harmonie met het hogere, dan klinken er heel andere dingen, en dan zijn er
bewijzen die voor een ander misschien niet tellen, maar die voor u zekerheid zijn. Omdat ze uw leven
zijn en uw beheersing. Dan kan een ander dit verklaren met een toeval, met een verschijnsel, maar het
is er. Dan loopt u over water, dan kan een ander u vertellen dat het een truc is, als u weet dat u het
gedaan hebt, dan is het niet het bewijs van de andere wereld dat u nodig hebt. Wat u nodig hebt is het
bewijs van uw bestaan, van uw wezen, van uw kracht. En wat u daarvoor gebruikt is betrekkelijk
onbelangrijk. Elke mens zal er zijn eigen weg en middel voor vinden, maar dat je die kracht ergens kunt
doen ontstaan, kunt doen uitgaan, dat is van belang. En of je dat nu doet op de oude manier, met
ritueel, met incantatie heeft geen belang. Als je voor jezelf eerlijk, oprecht en waar bewijst is dat
voldoende.

Wat we brengen vanavond moet je overdenken, het is een filosofie met een achtergrond. Een
achtergrond die de verklaring vormt voor ongetelde jaren van menselijk geloof in de geest en een
voortbestaan. Van ongetelde eeuwen van zoeken naar de innerlijke waarheid, van zoeken naar een weg
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om te leven. De verklaring van wonderen en van onbegrijpelijk vooruit lopen op de kennis die men had.
De achtergrond van dit alles is de kracht die in uzelf bestaat.

Ik kan misschien een wonder doen, maar als ik een wonder doe naar buiten toe, dan heb ik niets
gedaan dat niet in mij bestaat, wat uit mij als een natuurlijk resultaat kan voortkomen. Je oriénteren in
een wereld is moeilijk, maar als je je oriénteert op de kracht in jezelf, het geloof in jezelf, het weten wat
er in je is, en niet op je twijfels, wanneer je je baseert op de waarheid, die je zelf erkent en niet op
datgene wat je zou willen worden of zijn. Als je durft van daaruit uit te gaan, eerlijk oprecht en waar,
dan is er 'kracht', dan is er 'leven'. Dan is er niets dat werkelijk onmogelijk is.

U denkt misschien dat dit alles gepraat is, maar ik wil proberen u dan toch een les te geven, een heel
eenvoudige en praktische.

Alleen datgene wat u bent, kunt u leven. Alleen datgene wat u uit uzelf en in uzelf gelooft en beseft
kunt u waar maken. Alleen datgene wat u bezit openbaart zich.

Wat in de mens leeft dat doet het, dat is het wonder. Dat is het mirakel, dat is de innerlijke waarheid.
Dat is de bewustwording van geestelijke kracht. Dat is de macht die u gegeven is. Dat is de kracht
waaruit u moet leven in deze tijd, omdat u er anders aan te gronde kunt gaan. Dat is de zekerheid die u
hebt tegen alle dingen. Het is een zekerheid tegen alles.

Wees waarlijk jezelf. Erken jezelf voor wat je bent. Speel geen komedie tegen jezelf. Zoek in jezelf naar
wat je gelooft, naar het licht, naar de kracht die er in je bestaat. En zeg dan niet, ik ga er wonderen
mee doen. Maar zeg, dit ga ik leven.

Denk niet dat u een chakrum kunt gaan ontwikkelen, het is misschien prettig als u de tunnel even
schoon kunt vegen als u haast hebt, maar daarvoor zijn die dingen niet. Daar kun je ze ook eigenlijk
niet voor gebruiken. Maar wanneer er in je iets leeft en er is iets disharmonisch met je wezen, dan komt
die kracht. Zelfs als u het niet eens bewust zou willen, welt die kracht op. En dan kunt u erkennen die
kracht, zeggen dit is een zwaard of een schild. Maar die kracht kan alleen komen waneer er een
werkelijkheid is die in u bestaat. Maar wanneer u duizendmaal probeert om een geest te laten kloppen
of te laten spreken, en u kunt er niet in geloven, hoe moet er dan een middel zijn tot contact. Waar
moet het vandaan komen als het niet uit uzelf moet komen. Daarom is het zo belangrijk dat de mens
waar is, eerlijk.

En daarom kan het zo belangrijk zijn dat je op een gegeven ogenblik de harmonie die in je leeft, en
waarin je gelooft, leert uitdrukken in een woord, in een ritueel, in een daad. Dat je die dingen leert
volbrengen op de juiste manier. Omdat je ze innerlijk bent, dat is de enige manier om esotherisch,
bewust te leven. Dat is de enige manier om het innerlijk pad te gaan. De enige manier om de
paranormale begaafdheid zich werkelijk te doen ontplooien. Het enige middel waaruit je waarlijk
anderen geneest. Het enige waaruit je de toekomst kunt zien als het nodig is.

Er is geen ander middel om de erkenning van je ware innerlijke God in jezelf te vinden, de kracht die je
bindt met de eeuwigheid. Al het andere is hulpmiddel, maar dit is de noodzaak.

Goeden avond vrienden.
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